CUMHURIYET GAZETESİNE KARŞI BOYKOT 
KAMPANYASI TÜM YURTSEVER, DEVRİMCİ 
HALK GÜÇLERİ TARAFINDAN DESTEKLENİYOR 
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Cumhuriyet gazetesine karşı, objektif niteliğini tamamen terketti alkı- l 
mızın çıkarlarına ters düşen, taraflı ve gerici bir yayın politikası ig lam - 
nedeniyle başlatılan "Devrimci İhtar Boykotu" tüm ülke çapında yaygın 
bir şekilde sürüyor. Kampanya geniş devrimci halk kesimleri arasında yaygın bir destek görmüştür. 

Bazı demokratik kitle örgütleri ve sendika yöneticileri, yazar ve sanatçılar 
yaptıkları açıklamalarla Cumhuriyet gazetesinin sürdürmekte olduğu yayın 
politikasını ve devrimci olmayan tavrını tasvip etmediklerini, kınadıklarmı 
belirtmişler Aa girme çoğu "Cumhuriyet gazetesini okumama" kamanyasını ed bildirmişlerdir. 
ai (Yazısı arka sayfada) 


ğa çıkan olumsuz ve halkımızın çıkarına ters düşen tutumunu protesto etmek amacıyla, bir ihtar boykotu sürdürüyoruz. Gazete olumsuz tutumunu 
terketmediği taktirde, şimdilik 15 gün süreli olarak başlatılan boykot hareketi sürekli bir hale dönüştürülecektir. 


Gr "Cumhuriyet" gazetesine karşı gazetenin son zamanlarda iyice açı- 


Böyle bir şeye niçin gerek duyulduğu sorusu yöneltilebilir. Bunu açıklamaya çalışalım: Bilindiği gibi 12 Mart dönemi başlarında da Erim Hükümetinin işbaşına gelmesi ile birlikte, Cumhuriyet gazetesi de aynı şekilde gerici bir tutumun içine girmişti. Örneğin (başta İ.Selçuk'un yazılarında olmak üzere) Erim Hükümetini destekleyen yazılar yayınlanıyordu. Cumhuriyet'in bu gerici tutumu iyice yerleşince 
ve bu politikaya daha uygun bir kadro oluşturulunca, bilindiği gibi gazete geniş 
okuyucu kitlesi tarafından terkedilmiş, gazetenin satışı büyük bir düşüş göstermişti. Bugünkü durum da, muhteva itibariyle farklı değildir. 


Cumhuriyet gazetesi, bugün de Ecevit hükümeti tarafından gündeme getirilen (ya da 
egemen güçlerce kendisine uygulattırılan!) ve açıkça halkımızın çıkarına ters düşen 
tüm uygulamaları olumlama çabası içindedir. Çeşitli mallara ((MF'nin direktiflerine 
uygun olarak) arka arkasına zamlar yapılıyor. İşçiler, memurlar ve geniş halk kesimleri "toplumsal anlaşma" ve benzeri yollarla kendilerini ağır yaşam koşulları altında 
bırakacak uygulamalara maruz kalıyorlar. Halkımızın içinde bulunduğu sıkıntıların 
en temel nedenlerinden biri olan emperyalizme bağımlılık ilişkileri pekiştiriliyor. 
Faşist güçlerin bütün emekçi halklarımıza karşı giriştiği alçakça saldırı ve katliamlar 
apaçık bir şekilde sürdürülürken hükümet adamları "aşırı solcular"a(!), "bireysel terörcülüğe”(!) ve nereden gelirse gelsin(!) "anarşistliğe"(!) karşı olduğunu ilan 
edip duruyor. Faşist katiller, eli kolu serbest dolaşırlarken, "güvenlik kuvvetleri", 
"mavi bereliler” saldırıya uğrayan halkı ve devrimcileri tutukluyor, işkence ediyor, 
kurşunluyor. Halkımızın bir kesimine karşı; Kürt halkına karşı neredeyse MC döneminde bile görülmemiş bir baskı ve terör sürdürülüyor: Cumhuriyet tüm bu olumsuzluklar karşısında ya bunlan haklı ve doğru şeyler olarak göstermeye çabalıyor, 
ya da susuyor. "Toplumsal anlaşma"nın ileri bir adım(!) olduğu öne sürülüyor. 
Amerika ile ilişkilerin pekiştirilmesi çabaları, IMF'nin uygulattığı zamlar (hem de 
gecikmiş bulunarak) onaylanıyor. "Bireysel terörcülüğün"' ne denli kötü olduğu üzerine tefrikalar düzülerek hükümetin, solun bir kesimi üzerine barış ve özgürlük adına(!) "uygar balyoz harekatları"(!) düzenleyebilmesi için yol açmaya çalışılıyor... 
Bütün bunlar için "makul" bir mantık(!) da hazır: "Canım, şimdi, bu hükümet git- 
` sinde İli. MC mi gelsin?" Kimsenin, "bu hükümet gitsin de II. MC gelsin" gibi 
şeyler söylediği yok. Ama herhalde, bu yüzden, yani "bu hükümetin yerine MC gelsin" dememiş olmak için, bu hükümetin emekçi halklarımıza taban tabana zıt olan 
tutumlarını desteklemek gerekmez. 


"Cumhuriyet" niçin böyle bir tutum izlemektedir? 


Onun bu tutumunun arkasında yatan temel neden, görebildiğimiz kadarıyla şudur: 
Ecevit Hükümeti, egemen güçlerin desteğiyle işbaşına geldi. Mevcut düzenin "büyük 
darboğaz"'ını aşmak için halka ağır gelecek tedbirler alınıyor. İşbaşında kalmasını 
egemen güçlerin gündeme koyduğu sorunları çözebilmekte gören Ecevit Hükümeti, 
bu doğrultudaki bilinen tutumunu sürdürüyor. Ecevit'in,bu uygulamalarının kendisine fazla zarar vermesini önlemek için, güçlü kitle örgütlerini kendi kontrolu altına 
alması ve belirli “kamuoyu oluşturucu "lara sahip olması gerekmektedir. İşte bizce, 
Cumhuriyet'in, TÖB-DER in CHP ve İlerlemeciler ortaklığının kontroluna geçmesi 
veya parçalanıp tasfiye edilmesi yönündeki yayınlarının ve geneldeki tutumunun arkasındaki neden budur. 


CHP hükümetinin, önümüzdeki oldukça çalkantılı geçeceği görülen bir dönemde 
çok daha olumsuz icraatlara girişebileceği düşünülecek olursa bu durumun ne denli 
ciddi bir niteliğe büründüğünü kavramak zor değildir. Belirli bir ilerici kamuoyuna 
ve emekçi kesime hitabeden Cumhuriyet gazetesi reformist maskeli bir iktidarın 
sahneleyeceği tüm gerici tutumları olumlu göstermeye çabalayacak, (bir kez daha 
12 Mart dönemindeki fonksiyonlarını üstlenerek) halkımızın mücadelesine önemli 
ölçüde zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Bu ülkemizdeki devrimci mücadele açısından küçümsenmemesi gereken bir olumsuzluktur. Buna izin verilmemelidir. Bu, 
aynı zamanda hükümetin halkın zararına olarak geliştirebileceği olumsuz eylemlere 
karşı bir mücadele olarak da görülmelidir. Halka Karşı sorumluluk, bu hükümetin 


EMEKGİ HALKLARIMIZA KARŞI 
SORUMLULUĞUMUZ HERSEYİN ÜSTÜNDEDİR 


halkın çıkarına ters doğrultudaki tüm eylemlerini önlemek için mücadele etmeyi 
gerektirir. Cumhuriyet gazetesi ya bu tutumundan uzaklaşır ya da üstlendiği olumsuz rolünü yerine getirebilmesi için muhtaç olduğu "kamuoyu oluşturucu" özelliği 
ortadan kaldırılacaktır. Elbetteki seçme özgürlüğü kendilerine âittir. 


CUMHURİYET GAZETESİNİ HALKIMIZA ŞİKAYET EDİYORUZ! 


UMHURİYET gazetesi sorumluları, kampanyamız karşısındaki tutumlarıyla 

seçimlerini olumsuz yönde yaptıklarını ortaya koyuyorlar. Bu elbetteki bizi 

üzen bir gelişmedir. Boykot kampanyasının başlamasından sonra, demokratik nitelikli bir uyarı boykotunu saptırmaya çalışarak, gazetelerine karşı girişilen bir 
zorbalık ve baskı hareketi olarak göstermeye çalışmışlar, bizleri Ülkü Ocak'lı faşistlerle aynı gösterme gayreti içine girmişlerdir. Fikir özgürlüğüne saygısı olmayan, 
zorbalar olduğumuzu, kendilerine de bizim (çarpık-bölücü-TC düşmanı!) fikirlerimizi kabul etmedikleri için saldırdığımızı iddia edecek kadar şaşırmışlardır. 


Onlar kendilerine karşı başlatılan bu demokratik boykot eylemi karşısındaki bu tavyırlarıyla ya bizi hiç tanımadıklarını ya da telaş içinde ne yaptıklarının farkında olmadıklarını ortaya koyuyorlar. Biz değil halkımızın en ileri kesimleri içinde saydığımız Cumhuriyet okuyucularına veya fikirlerine birçok açıdan karşı olduğumuz fakat faşizme karşı olduklarını bildiğimiz Cumhuriyet yazarları ve sorumlularına, fa 
şistler dışındaki gerici-sağ düşüncelerin etkisi altındaki kesimlere de asla baskı ve 
zorbalık uygulanmasından yana değiliz. Ve faşistler karşısında da bizim bütün 
emekçi halk güçleriyle birlikte tam bir meşru ve devrimci bir savunma konumunda 
olduğumuzu herkes bilir. Bunları Cumhuriyet sorumlularının da bilmemesi herhalde 
düşünülemez. Buna rağmen onların bizleri hiçbir fikre hürmet etmeyen, bizim gibi 
düşünmeyen herkese saldıran, faşistlerden farkı olmayan kişiler olarak gösterme çabalarının içine girmeleri son derece düşündürücü bir şeydir. 


Onlar, MİT'cilerden, Tercüman'dan, ödünç alınma "bölücü", "pefğülayıcı", "zor 
be", "TC düşmanı” gibi haince küfürleri bizim üzerimize fütursuzeğ'firlatmaktan çekinmediler. Bu şekilde gelecekte daha neler yapabileceklerinden bize ve bütün halkımiza ömekler sundular. 


Bilmelidirter ki, seçtikleri bu tutumları onları onurlu bir yere götürmeyecektir. 
Cumhuriyet, emekçi halklarımıza karşi sorumsuz tutumundan vazgeçmelidir. 


Bu boykotumuzun amacı onlar ne kadar saptırmaya çalışsalar da belilidir ve ülkemizdeki tüm ilerici-devrimci halk güçleri tarafından da benimsenmektedir. Kaale 
alıp almamak onların bileceği bir şeydir, onları tekrar uyarmak bizim halkımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir. 


*Cumhuriyet sorumluları bu objektif olmayan, halkımızın çıkarlarına ters düşen təraflı tutumlarını terketmelidir. 

*Hükümetin halkımızın çıkarlarına ters düşen tutumlarını onaylamaktan, bunlar 
için kamuoyu oluşturma çabalarından vazgeçmelidirler. 

*TÖB-DER Kongresinde görüldüğü gibi devrimci-demokrat kitle örgütlerini parçalama doğrultusundaki provokatif davranışlara yardımcı olacak tutumlardan çekinmeli, bugüne kadarki olumsuz tavırları nedeniyle özeleştiri yapmalıdırlar. 

*Tarafsız, objektiflik esasları içinde, gerçekten demokrat bir tutum benimsenmeli, 
sol gruplar arasında hasım gibi davranarak haberler çarpıtılmamalı, yalan haber yazılmamalıdır. 

*Emekçi halklarımıza karşı faşist güçlerin sürdürdüğü saldırı ve katliamlar karşısında haklı bir savunma mücadelesi veren devrimci halk güçlerine "bireysel terörcülük", “anarşistlik" gibi karalamalar yöneltilmemelidir. 


Bütün bu konularda devrimci bir tutum içine girilmediği ve bugünkü tutumlarına devam ettikleri taktirde, sonlarının 12 Mart dönemi sırasındakinden hiç de farklı ol- 


mayacağını kesinlikle bilmelidirler. 
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TÜM DEVRİMCİ HALK GÜ 


PROLETER DEVRİMCİ KÜLTÜR 
MÜCADELESİNDE GÜNEY ÇALIŞANLARI 
VE YAZARLARI ADINA 
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Bugün “Terörün” asıl kaynağı olan faşist mihraklar ülke çapında sayılan 1000'i aşkın derneklerde ve bu dernekler arakasındaki kanlı cinayet şebekelerinde uluorta 
çalışmakta ve palazlanmaktadırlar. Bu faşist mihraklara 
karşı mücadele eden devrimci güçler, halkımızın ve 
devrimci mücadelenin biricik güvencesidir. En ufak aydın düşüncenin bile can düşmanı olan faşist mihrakların 
hergün yeni yeni cinayet haberleri geliyor. Böyle bir ortamda devrimci güçlerin birlik sağlayamayışları acı bir 
durumdur. 


Öte yandan gerek hükümetin ve gerekse de hükümete 
rin “Terörün ilişkin tespit ve 

düşüncelerini kökünden yanlış ve karşı devrim güçlerini besleyici bir niteliktedir. 

Terörün kaynağı olarak "Sağ-sol maceracılık” tespiti 

bir demagojidir. Ve devrimci mücadeleye karşı faşizmin 

ekmeğine yağ süren bir demagojidir. 


İşte böyle bir ortamda Cumhuriyet gibi bir gazeteye 
onun yazarlarına düşen görev halkımızın ve devrimci 
örgütlerin anti-faşist mücadelesi saflarında daha aktif 
olarak yer almaktır. Ne var ki özellikle son dönemler- 
de bunun tersine tanık olmaktayız. Zaten çıkar çıkmaz 
düzenin baskılarına maruz Kalan devrimci yayınların 
ilanlarının Cumhuriyet'te sansür edilişini biz salt demokrasi açısından bile bir mevzinin düşmana teslim 
adilmesi olarak görüyoruz. 


Yine Cumhuriyet gibi bir gazeteye düşen görev devrimci güçler arasında hasım olmak değil, objektif davranmak ve ber türlü faşist baskı altındaki devrimci güçlere 
haber ve yayın özgürlüğü tanımaktır. 


"Güneş Ne Zaman Doğacak” isimli faşist filmin bağış 
kampanyasına ilişkin ilanlara; en kozmopolit burjuva 
yayınlarına ilanda sansür uygulamazken devrimci yayın- 
İara “Savcıdan hızlı sansür" uyguluyor oluşu demokrasi 
mücadelesi açısından üzücüdür ve düşündürücüdür. 


Biz; Devrimci Yol taraftarları devrimcilerin, Cumhuriyet gazetesini 15 günlük okumama boykotundan olum- 
“lu dersler çıkarılacağı gerektiğini düşünüyoruz, 


Bu boykotun demokratik bir özü olduğunu; zor kullanarak okutmama gibi bir yönü olmadığını; bu boykotun devrimci amaç ve talepler olduğunu içeren boykot 
olduğunu düşünüyoruz. Boykot devrimcilere küfür, 
devrimci mücadele aracı edilmemelidir. Boykottan herkes kendine düşen payı çıkarmalıdır. 


Dileğimiz Cumhuriyet gazetesinin gerek yayın ve haber 
politikasında gerekse ilan politikasında her türlü faşist, 
baskı terör ve saldırı hedefi olan devrim güçlerine karşı 


Biz Devrimci Yol'un boykotunun bu amaca yönelik olduğunu düşünüyoruz. 


Aziz NESİN 


Derginizi sürekli olarak izliyorum. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda boykot yapılmasını doğru bulmuyorum. Bununla birlikte böyle bir boykotun yapılmasına, esas olarak Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının yolaçtığı kanısındayım. Boykot süresince taraftarlarınızın yaptıklarına ilişkin Cumhuriyet gazetesinin iddia ettiklerinin, derginizi yakından izleyen biri olarak, 
doğru olduğuna inanmıyorum. ; 


Adnan ÖZYALÇINER 


(CUMHURIYET YAZARI) 


Bir yayın organına karşı tavırda tartışma, kınama ve 
boykot demokratik yollardır. Boykot bunların en son 
başvurulacak yoludur. İlk iki yol uyan görevini yerine 
getirmemişse, boykot uygulaması demokratik bir ceza 
olarak düşünülebilir. 


Emil Galip SANDALCI 


Fizik ve maddi saldırı yer almamak koşuluyla, her konuda, her yerde, her türlü protestoda bulunmak hakkının varlığına —katıksız düşünce özgürlüğünün yanında 
olan bir kimse olarak— inanıyorum. 


Eat 


CLERI CUMHURIYET GAZETESİNİ 
PROTESTO EDİYOR VE DEVRİMCİ 


İHTAR BOYKOTUMUZU DESTEKLİYOR 


Gültekin GAZİOĞLU 


(TÖB-DER GENEL BAŞKANI) 


Cumhuriyet gazetesinin TÖB-DER Genel Kurulu öncesinde, sırasında ve sonrasında sürdürdüğü yayın politakâsını tasvip etmemiz olanaklı değildir. Genel Kurul'dan çok önce İstanbul Şubemizde bir grubun başlattığı ve sürdürdüğü bunalım sırasında da Cumhur 
yet gazetesinde yer alan kimi haber ve yorumlar bize 
göre yanlı idi. 


TÖB-DER Genel Kurul öncesine gelindiğinde, Yılmaz 
Gümüşbaş'ın "Birlik Dayanışma" propagandasına yönelik yazısı çıktı. Sanki TÖB-DER'de bu grubun seçim 
kazanmasını sağlamak için özel bir yayın kampanyası 
sürdürüldü. Büyük çoğunluğu Cumhuriyet okuru olan 
üyelerimiz infiale kapıldılar. Gerçeklerin çarpıtılmasına 
içerlediler; çeşitli tepkiler gösterdiler. Üyelerimiz Genel Merkezimizi de sıkıştırarak bu yayın politikasına 
tavır konulmasını istediler. 


Genel Kurul'dan sonra çıkan karikatürler ve bir yorum 
yazısı TÖB-DER'i parçalanmış gösterdi. TÖB-DER'İ 
içeriden dinamitlemek isteyen bir grubun sahte kongre 


toplama girişimi eleştirilmedi. TÖB-DER dışından bu 


grubu yönlendiren siyasi hareketin kışkırtmaları görmezlikten gelindi. Tüm bunlar niçin yapıldı bilemiyorum. Cumhuriyet gazetesinin parçalanmış bir TÖB- 
DER, etkisiz bir TÖB-DER istemesini düşünemiyorum. 
Belki biraz iyimserlikle adam ayarlamakta oldukça becerikli "Birlik-Dayanışma" militanlarının, onların arkasındaki siyasi hareketin Cumhuriyet ve O'nun bir kısım 
yazarlarını özel çabalarla etkilediklerini sanıyorum. Ancak 22 yıllık bir Cumhuriyet okuru olarak, TÖB-DER 
Genel Başkanı olarak tüm bu gelişmelerden üzüntü duyuyorum, 


Kampanyanız başladıktan sonra haberimiz oldu, Şu andaki kapsamını, etki derecesini bilemiyorum. Gazeteyi 
almamax ve okumamak niçiminde bir boykoi demokratik bir uyan yoludur. 


Cumhuriyet'te, kampanyanızla ilgili çıkan haberleri inceliyorum. Bazı bayilere baskı yapıldığını, okuyucularının tehdit edildiği yazılıyor. Gerçek olup olmadığını 
bilmiyorum. Bu tür eylemler varsa tasvip edilmez. Kampanyayı yürüten çevrelerin, onun amacından saptırılması anlamına gelecek davranışları da çok iyi gözlemesi, 
gerekli önlemleri alması, açıklamaları yapması gereklidir diye düşünüyorum. 


Kampanyanız demokrasi güçlerinin birliğine, basınla ve 
özellikle Cumhuriyet'le ilişkilerine zarar vermemeli, 
Olumlu etkiler yaparsa amacına ulaşır diyorum. 


Kemal UZUN 


(TÖB-DER GENEL SEKRETERİ) 


Cumhuriyet gazetesi uzunca bir süredir halkımızın çıkarına olmayan bir tawr içindedir. Hükümetin halklarmızın çıkarına ters düşen doğrultudaki bütün icraatlarını meşru göstermeye çalışıyor. Hükümetin yaptığı zamları, Amerikayla anlaşmasını, devalüasyonlar yapıp halkın belini bükmesini bile olumlu göstermeye çabalıyor. 
Bunun yanısıra gerçeklere ters düşen haberler veriyor. 
Açıkça yalan ve sahte haberler yazıyor. TÖB-DER 
Ko sırasındaki tavrı da, tarafsız olmaktan çok 
öte, TÖB-DER' parçalayıp tasfiye etmeye çalışanlara 
yardımcı olacak bir nitelikteydi. 


Gazeteye karşı açılan okumama kampanyasını destek- 
Byor ve katılıyorum. Bu demokratik boykot hareketi- 
nin "zorbalık ” olarak gösterilmeye çalışılması da tamamen yalandır. 


Nizamettin BARIŞ 


(TÜM-DER GENEL SEKRETERİ) 


Temel politikası köklü ve kalıcı çözümleri göstermek 
değil, bu köklü ve kalıcı çözümlere neden ulaşılamayacağını kanıtlamaya çalışmak, başlıca uğraşı ise mevcut 
olanı haklı göstermek olan bir gazetenin Türkiye'nin 
bugünkü koşullarında ilerici kamuoyunun gereksinimlerine cevap verebildiği söylenemez. Özetle Cumhutiyet 
bugün çok daha ileri götürülmesi gereken bir "ileri" çizgidedir. Cumhuriyet yöneticileri, yaşam geliştikçe geri- 
de kaldıklarını görecekler ve hiç olmazsa satış kaygısı 
ile yayın politikalarına çeki düzen vermek zorunda kalacaklardır. 


Çetin UYGUR 


(YERALTI MADEN-İŞ BAŞKANI) 


Cumhuriyet gazetesi bugün geldiği nokta itibariyle de. 
mokrat niteliğini kaybetmiştir. İzlediği yayın politikası 
ile diğer gerici burjuva gazetelerinden farksız bir tutum 
içine girmiştir. Cumhuriyet gazetesinin, bu gerici tutumunu sürdürdüğü müddetçe devrimci-demokrat okuyucularnın haklı tepkilerine maruz kalması doğaldır. 
Cumhuriyet gazetesi, eğer devrimci demokrat okurlarni ciddiye almak istiyorsa ve bunları yitirmek istemiyorsa, hiç olmazsa burjuva anlamda objektif bir yayın 
yapmalıdır. 


Kampanyamızı olumlu buluyor ve destekliyoruz. Cumhuriyet gazetesine karşı başlattığınız devrimci ihtar 
boykotu kampanyası son derece haklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Cumhuriyet gazetesinin bu 
kampanyayı başlatan devrimcileri faşistler gibi göstermeye çalışması çirkin bir yalandan başka birşey değildir. Bugün devrimcilerin, demokrat insanlan şu yada 
bu şekilde tehdit ettiği şeklindeki yalanlara aklı başın- 
da bir insanın inanmasi da mümkün değildir. Bu yalanları ile Cumhuriyet patronları, sadece, nasıl bir panik 
içinde olduklarını ve devrimcileri karalamakta inatçı 
olduklarını göstermekten başka birşey yapmamakta- 
Aırlar. 


Yasin KETENOĞLU 


(DEV-GENÇ GENEL BAŞKANI) 


Cumhuriyet gazetesi uzun bir dönemden beri objektiflikten uzaklaşan, olayları yalan bir biçimde yansıtan, devrimcilere karşı açık bir cephe alan bir tutum 
içindedir. Bu durumuyla Cumhuriyet gazetesi demokrat bir çizgiden uzaklaşmıştır. Cumhuriyet yürüttüğü 
yayınla Türkiye'nin her yerinde faşizme karşı aktif bir 
şekilde mücadele yürüten devrimci gençlerin mücadelesne kara çalmakta onu bulanıklaştırmaktadır. Hergün 
alçakça saldırılar düzenleyen faşist katillerden “ülkücüler" diye bahseden Cumhuriyet, faşizme karşı yiğitçe direnen devrimci gençleri de "anarşist", "bireysel 
terörist” vb. şekillerde nitelemekte, böylece anti-faşist 
mücadeleye destek olması gereken bir demokrat çizgi 
izleme yerine anti-faşist mücadeleyi karalamaktadır.Faşistlerin basın açıklamaları blje devrimcilerin açıklamalarından fazla yer bulabilmekte; gençliğin merkezi örgütü olan DEV-GENÇ'le ilgili yalan haberler yayınlanmakta, bizim karşımıza sahte örgütler dikilmektedir. 


Bu kampanyaya rağmen Cumhuriyet DEY-GENÇ'ilerin Cumhuriyet okurlarına ve bayilere baskı uyguladıkları gibisinden yalan haberlerine devam etmektedir. 
DEV-GENÇ ve üyeleri hiçbir zaman böyle yollara başvurmadılat ve başvurmazlar. Bu Cumhuriyet'in en son 
sahtekarlığıdır. Bizler sadece Cumhuriyet okumama özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Okuyucularna ve gazetelerin kendisine baskı yapmamız sözkonusu olamaz. Devrimci Yol'un açtığı bu kampanyayı destekliyor, Cumhuriyet'in gerici yayınma son verip demokrat bir çizgiye gelmesini istiyoruz. Aksi halde, bu kampanyanın sürekli hale dönüştürülmesinden yanayız. 


Nihal ERDEM 


(DKDF GENEL BAŞKANI) 


Cumhuriyet gazetesinin olumsuz bir yayın politikası izlediği açık seçik gözleniyor. Bugüne kadar geniş bir kesmde bu duruma karşı tepkiler birikmişti. Cumhuriyet'in son tutumları bu şekildeki bir demokratik protesto hareketini zorunlu hale getirmişti. Kampanya karşısındaki yalana dayalı yayınıyla bunu kendisi bir kere 
daha kanıtladı. Cumhuriyet gazetesini kınıyor ve sorumsuz tutumunu terketmesini istiyoruz. 


M .Tanju AKAD 


(TİB GENEL BAŞKANI) 


Cumhuriyet gazetesi doğru bir tutum içinde değildir. 
Objektif ve tarafsız değil. Halkın çıkarına uygun bir tavır sürdürmüyor. Bu sorumsuz tutumundan vazgeçmedikçe ona karşı okumama kampanyasının sürdürülmesi 
taraftarıyım. Kampanyanızı destekliyorum. 


“RAE 


